THEMA: ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK EN BEWONDER

ZING
Maandag 19 januari

Als we het over een lied hebben, en wat voor lied, dat zing als eerste woord in
de titel heeft, dan mogen we ons aangespoord weten om precies dat samen te
doen. De avond is onderleiding van Dieke de Jong.

Aanvang: 19:30 uurin Motiv
VECHT

Woensdag 11 februari

We staan stil bij het verhaal van Jakob die worstelt, ja met wie of wat eigenlijk?
De tekst laat ruimte voor de verbeelding. Vandaar misschien dat erin de
traditie verschillende antwoorden op die vraag gegeven zijn. Deze avond is een
combinatie van informatie, gesprek en een creatieve activiteit.

Aanvang: 15:00-17:00 uur in Motiv
HUIL
Woensdag 4 maart

Watis de plek van je verlangen? Over die vraag denken we na met elkaar naar
aanleiding van de Middeleeuwse mystica Hadewijch. We lezen een tekst
samen, delen wat die ons brengt en er is een creatieve afsluiting.

Aanvang: 15:00-17:00 in Motiv
BID
Zaterdag 4 april ‘Blijf bij mij’

Op de Stille Zaterdag is er een Stiltetheater in de Lutherse Kerk. Een
meditatieve samenkomst met stilte en een aantal ingetogen liederen.
Centraal staat een dialoog geschreven en uitgevoerd door Marike van der
Kramer en Hein Vaartjes.

Aanvang: 19:30 uurin de Lutherse Kerk
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